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Lieve mensen, 

Ten eerste willen we iedereen bedanken voor alle gebeden en financiële steun voor onze 
bediening! We zijn de laatste periode erg druk geweest om weer een tentencampagne op 
te zetten met SDW ministries. In het weekend van 13 en 14 september hebben we een 
knalweekend gehad met elkaar. Er was krachtig onderwijs, verschillende getuigenissen, 
bekeringen en dopelingen. We hebben genoten van alle mooie dingen die God weer 
heeft gedaan! Mensen werden krachtig vrij gezet, pijnen verdwenen uit lichamen en 
mensen werden bekrachtigt, bemoedigd, getroost en sommigen kregen profetieën.  

We hebben een mooie samenwerking gehad met het lichaam van Christus van 
verschillende afkomsten en stromingen.  

Volgende maand krijgen we bezoek van een andere bediening vanuit Nederland. Zij 
willen gaan kijken om ook iets met ons op te zetten in het voorjaar 2026. Hierover 
kunnen we nog niet teveel zeggen, omdat ze eerst komen oriënteren. (Wordt vervolgd.) 

Ook gaan we bidden hoe we volgend jaar weer een nieuwe tentencampagne of wellicht 
openluchtdienst kunnen houden.  

Sinds september is Manja ook vrij van werk en hierdoor kan er meer tijd besteed gaan 
worden aan Gods Koninkrijk. In het voorjaar was ze begonnen met het schrijven van een 
boek, maar door alle drukte heeft dat een paar maanden stil gelegen. De bedoeling is 
om dit ook de komende tijd weer op te gaan pakken.  

 

 



Hierin kan ze getuigen van mooie bevestigingen na het opzeggen van haar baan: 
“Ik vond het lastig om mijn baan op te zeggen, omdat het toch fijn is om te weten welke 
inkomsten er elke maand binnen komen. Maar ik merkte dat ik hierdoor niet kon doen 
wat God tegen mij had gesproken; het schrijven van een boek waarover Hij duidelijke 
instructies had gegeven. Op de dag dat ik mijn leidinggevende had opgebeld om te 
zeggen dat ik zou stoppen, kreeg ik een bijzonder berichtje. Twee maanden daarvoor had 
ik een zus in het geloof gevraagd of zij een cover wilde tekenen van een beeld wat ik 
gezien had om voor het boek te gebruiken. Ze zei dat ze erover zou gaan bidden en dat ze 
het me zou laten weten. Precies dus op de dag dat ik had opgezegd, kreeg ik een 
bevestiging dat zij het voor me wilt doen! (Terwijl ik dus al wekenlang niets had gehoord 
en dacht dat ze het wellicht vergeten was.) 
Uiteraard had ik nog een aantal weken opzegtermijn. De eerste dag nadat ik officieel uit 
dienst was, kreeg ik via een groepswhatapp een berichtje met de vraag wie er wellicht 
bemoedigende teksten had over een bepaald onderwerp. Hetgene wat zij vroeg, zat in 
mijn boek verwerkt en ik kon haar daar meteen mee zegenen door het te mailen. Ook dit 
was voor mij weer een knipoog dat ik de juiste beslissing had genomen.  
Naast het boek verder schrijven, zijn er ook nog best wat praktische dingen te regelen en 
het allerbelangrijkste; tijd met God door brengen! “ 

 

Wil je mee zaaien in onze bediening voor stichting Share the Love of Christ dan kan dat 
via: 

NL50RABO0314863192 

Of  Privé via NL63BUNQ2072969344  
T.a.v. M. Hogeboom-de Hart  (Vermelding gift) 

 


